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Kynische aforismen I

Inleiding

Inventies en interventies

A.
B.

H

Spitsvondigheden, een amuse
Hoe te leven in donkere tijden?
1. Oorlog, een verhaal van de waanzin, deel I
2. Oorlog, een verhaal van de waanzin, deel II
3. Oorlog + politiek = necropolitiek, deel II1
Na het staakt-het-vuren
Resumé: Wat is oorlog

. Macht in talloze gedaanten

1. Massa en macht

2. Macht en geweld

3. Machtsmachines aan de macht
4. Macht en de rest van de wereld
5. Macht en het netwerk

. Wolven aan de macht
. Woede, een legitieme uitlaadklep

Woede en verontwaardiging

. De mensenrechten op de schop
. De discontinue geschiedenis

Het onuitroeibare pessimisme

. Vrijheid onder druk

Vrijheid van meningsuiting, een overdenking

I. In het rijk van de leegte, het nihilisme

(-

1. De verloren hoop
2. De wanhoop nabij

. Het kwaad, de duivel op je hielen
. Verbeelding en verzet

Het vijanddenken van J. Baudrillard, een overdenking



Kynische aforismen II

Inleiding

A. Ondertussen in de wereld van het spektakel
1. De spektakeldemocratie, deel 1
2. De spektakeldemocratie, deel II
B. Instortende waardensystemen
C. De gesel van het kapitalisme, de vrije markt
D. De langzame dood van het neoliberalisme
1. Het zielloze neoliberalisme, deel I
De impact van het neoliberalisme
2. Het zielloze neoliberalisme, deel II
De controlemaatschappij
3. Het zielloze neoliberalisme, deel III
De versmelting van neoliberalisme en kaapkapitalisme
4. Het zielloze neoliberalisme, deel IV
Neoliberalisme en technologie
E. Necrologie van het financiéle systeem
De middenklasse in verdrukking, een overdenking
F. Economie, de nieuwe religie
G. Het informatie-imperium, het realisme van de media
Het grote verhaal en de kleine vertelling, een kritiek
H. De overbodige mens
I. De identiteitsoorlog ontbrandt
De cultuurstrijd onder vuur
J. Het vermaledijde hyperindividualisme
K. Het diep gezonken werelddeel Europa
1. Europa, een zinkend schip
2. Europa en haar geschiedenis, een terugval in de tijd
3. Europa en de ondergang van de natiestaat
L. Toekomst uit zicht
M. De maatschappij in verval
N. Het nu
1. Voor de neergang
2. Hoe te handelen
0. Nagekomen aforismen
In- en uitvallen
Na een noodgedwongen onderbreking



Een casus apart

Gaza, een aantal schrijnende notities

A. Het begin van het einde
B. De teloorgang van de moraal
C. De banalisering van de taal
D. De absolute exclusiviteit van de Holocaust
E. Veiligheidspolitiek en het recht op zelfverdediging
F. Judaisering van Palestina
Terug in de tijd, geschiedenis als een construct
G. Een nieuwe vorm van kolonialisme
De ‘Deutsch-Israélische Freundschaft’
H. Antisemitisme nu

Bijgevoegde essays
1. Wat is antisemitisme?
2. De spektakeldemocratie

Verantwoording



